Hierdie waarhede sal vir ons dien as wegwyser na die blye lewe van alles
met God deel. Daar is ‘n spesiale manier waarop ons God ook met ander
kan deel. Ons doen dit deur van God te getuig, en die volgende studie
handel daaroor.

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot
verheerliking van God.
1 Korinthiérs 10:31
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OM MET GOD TE DEEL

Teks vir memorisering: 1 Korinthiérs 10:31

Naam:

As ek werklik in iets glo, ondersteun ek dit heelhartig. En, Here, ek glo nou
werklik in U, soos nog nooit tevore nie! Daarom wil ek U dien en eer, en
alles wat ek is en besit met U deel. Die Apostel Paulus druk dit so uit: “Of
julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van
God.” (1 Korinthiérs 10:31) In alles wat ek doen, groot of klein, wil ek vra,
“Verheerlik dit God?”

1. Volgens Mattheus 22:36-40,

a) Hoe moet ek God liefhé?

b) Hoe moet ek my naaste liefhé?

2. Hoe kan ek uitdrukking gee aan my liefde vir God en andere?

(1 Johannes 5:2-3)

3. Wat het Johannes te sé gehad oor hierdie algehele oorgawe aan
God en Sy saak?

a) Wat moet met ‘n koringkorrel gebeur sodat dit vrug kan
dra? (Johannes 12:24-25)




b) Wat sal ons Vader doen as ek Jesus dien en Hom volg pleks van
my ‘eie ek’? (Johannes 12:26)

Noudat ek ‘n Christen is, het ek ‘n nuwe gesindheid in al my
verhoudinge, vanweé my nuwe verhouding tot God. As ek “in
Christus is” het die ou dinge verbygegaan, en dit het

alles . (2 Korinthiérs 5:17)

a) My nuwe houding teenoor dinge:
i. Nou wil ek gee / hou (onderstreep die korrekte
woord) (Lukas 6:38)
ii. Merk die 3 nuwe gesindhede teenoor sake genoem
in Efesiérs 4:28:

m Steel nie meer nie m Is ‘n ywerige werker
m Alles vir myselfhou  m Islui
m Deel met die behoeftiges

m Steel wanneer die geleentheid homself voordoen

b) My nuwe verhouding met andere:

i. Ek moet ,

en

wees teenoor andere. (Efesiérs 4:32)

ii. Ek moet bindende omgang met ongelowiges vermy
/ soek (onderstreep die korrekte woord), sodat ek
geregtigheid te volle kan dien. (2 Korinthiérs 6:14)

c¢) My nuwe verhouding tot myself:
i. Indie versorging, voorkoms, en gebruik van my
liggaam moet ek onthou dat dit die tempel van

is. (1 Korinthiérs 6:19)

ii. Ek behoort die tyd en geleenthede

. (Efesiérs 5:16)

Ek behoort my lief te hé

(1 Johannes 2:10), nogtans moet ek nie

liefhé nie. (1 Johannes 2:15-16)

Waarom verwag God dat ons Hom moet verheerlik?

(1 Korinthiérs 6:20)

Wat sal gebeur as God se koninkryk en Sy geregtigheid die eerste
plek in my lewe kry? (Mattheus 6:31-33)

Wie ontvang uiteindelik die meeste as ons, in reaksie op God se
liefde aan ons betoon, ons hele lewe met God deel?

(Markus 10:28-30)

Om waarlik alles met God te deel, sal ek van nou af




